
Pelgrims-/reisgebed 

Er zijn voor alle mensen  

die ik onderweg ontmoet, - 

dat lukt mij niet; 

maar laten zij  

met wie ik ga  

tenminste een trouwe reisgenoot 

in mij vinden, 

een mens om mee op weg te zijn. 

Wees Gij, Eeuwige, de kracht in mij, 

de kracht, die mij helpt om 

steeds weer op te staan; 

en bewaar mij ervoor 

de verwachtingen 

die ik wek te beschamen. 

Laat ik geen hoop wekken 

die ik niet kan vervullen: 

maak mij bescheiden in mijn wensen. 

Als zij 

met wie ik de weg ga 

maar genoeg aan mij hebben. 

En Gij: al ga ik dagen 

voorbij aan U, 

ga Gij niet voorbij aan mij: 

ga met mij mee 

ook daar, waar niemand 

met mij gaat.  

Amen 

 


